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Secretariaat: Peter Hermsen email: peter.hermsen@outlook.com

Van het bestuur

Pakjesavond is voorbij en de Sint is al lang weer richting Spanje. De avonden worden steeds langer
dus wordt het tijd voor Kerstmis met veel plezier en leuke cadeaus onder de versierde boom.

Hier opvolgend komt oud en nieuw met lekkere oliebollen, bubbels en ook vuurwerk.

Wees hier voorzichtig mee en pas goed op uzelf en uw geliefden.

Het bestuur van Vitaal Wijzer Wijbosch wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en knallend
2025 toe. Jeannevan Heertum

Komende activiteiten

7 februari Kegelen Vresselse hut. (zie uitnodiging bij deze
nieuwsbrief)

26 februari Gekakel in de Schakel (Dorpsraad)

25 maart Jaarvergadering/ledenvergadering

maart Jeu de Boules

April Paasviering en Paaskaarten in de Schakel

Mei Busreis of bezoek museumboerderij den Dungen

Juni Bezoek buffels Heeswijk Dinther en Fiets driedaagse

Juli Geen activiteiten i.v.m. vakantie

Op 20 januari organiseert Meierijstad Energie vanaf 19.40 uur
een energieavond in dorshuis de Schakel.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de locale
media.

Ledennieuws

-Op 5 december is Petra Schepers Verhagen overleden.
Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterke toe bij dit verlies.
-Opzegging: Henk Verhoeven.

Heeft u misschien iets te melden of te schrijven in onze nieuwsbrief? Wij ontvangen dan graag tekst van u.
Verder willen wij u er aan helpen herinneren om uw kortingstegoed niet te vergeten te declareren bij uw
zorgverzekeraar. Hier heeft een uitgebreid stuk over in de Ons gestaan.



De vergeten kerstbal.

In een klein, gezellig dorpje stond een oude kerstbomenwinkel. Elk jaar rond deze tijd werd de winkel
overspoeld door mensen die op zoek waren naar de perfecte kerstboom. Maar dit jaar was het anders.
De winkel was bijna leeg, en de oude eigenaar, meneer Jansen, zat eenzaam achter de kassa.

Achterin de winkel hing een grote, zilveren kerstbal. Het was de mooiste bal die meneer Jansen ooit had
gezien. Hij had hem jaren geleden gekregen van een kleine meid. Ze had hem met stralende ogen
uitgekozen en gezegd dat hij net zo mooi was als de maan.

Meneer Jansen had de bal altijd bewaard, maar hij was nooit vergeten wie hem had gegeven.

Hij keek naar de bal en dacht terug aan alle mooie kerstmissen die hij had meegemaakt. Hij miste de
gezelligheid en de warmte van die tijd.

Op kerstavond sneeuwde het zachtjes. Meneer Jansen besloot de winkel te sluiten en naar huis te gaan.
Toen hij de deur achter zich dicht trok, zag hij een klein meisje staan. Ze keek verdrietig naar binnen.
"Hallo," zei meneer Jansen vriendelijk. "Kan ik je helpen?"

Het meisje knikte en wees naar de zilveren kerstbal. "Die is van mij," zei ze zachtjes. "Mijn opa heeft hem me
gegeven." Meneer Jansen herkende de bal meteen. Hij glimlachte en haalde de bal van de boom. "Hier
heb je hem," zei hij. "Hij is helemaal van jou."

De ogen van het meisje straalden van geluk. Ze bedankte meneer Jansen hartelijk en rende naar huis.
Toen ze weg was, keek meneer Jansen naar de lege winkel. Hij voelde zich warm van binnen. Hij had niet
alleen de bal teruggegeven, maar ook een stukje van zijn jeugd.

En zo werd de vergeten kerstbal weer teruggevonden, en bracht hij opnieuw vreugde in het leven

van een klein meisje en een oude man.



